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‘ik ben weduwnaar en in mijn 
omgeving wonen alleen maar 
andere ouderen. Veel van mijn 
vrienden zijn inmiddels overleden. 
Wat moet ik doen als ik ziek op 
bed lig? ik kan dan geen familie, 
kennissen of vrienden bellen om 
een boodschap voor me te doen. 
ik heb Wilma gebeld met dit 
vraagstuk. Ze kwam bij me langs 
en vertelde me over de mogelijk
heid een mentor en een bewind
voerder te krijgen. iemand die me 
altijd kan helpen. Maar dan moet 
ik voor mijn gevoel wel meteen 
álles uit handen geven. Waaron
der mijn financiën. Dat vind ik 
niks. Samen zoeken we nog naar 
een andere oplossing. Wilma heeft 
wel al hulp geregeld voor het 
opruimen van mijn schuurtje. Daar 
is een tijd geleden ingebroken en 
alles is overhoop gehaald. er 
liggen veel spullen die me herin
neren aan mijn vrouw, daarom 
vond ik het moeilijk om erheen  
te gaan. Dat Wilma me op weg 
helpt, vind ik heel prettig. Ze heeft 
verstand van zaken en ze is lief.  
ik kan écht alles met haar bespre
ken. er zijn zoveel dingen waar ik 
geen sjoege van heb, maar waar 
ik wel meer over wil weten. Zoals 
over euthanasie en een wilsverkla
ring, bijvoorbeeld. Daar ga ik het 
nu met Wilma over hebben.’ 
De heer korteschiel is 86 jaar en 
woont in Zwolle.
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