
Van níet zijn naar wel zíjn  

 

Wel zíjn, maar  

niet worden gezien  

Níét zijn  

 

Al onze medewerkers zijn in gesprek 

Een ogenblikje geduld ...  

Terug naar het hoofdmenu:  kies nul  

Wist u dat u zelf veel via uw online account kunt regelen?  

 

LAAT ook MAAR .. .chchchchchc..........  

Verlámming.  

 

Hoe hard we ook rennen, de dagen zijn sneller 

We klimmen en komen niet verder, 

alsof de roltrap altijd de verkeerde kant op gaat 

 

Overleven is: níet hetzelfde als leven   

 

Achter de beslagen ruiten,  

Achter de gesloten vitrages van de schaamte 

Gebéurt het allemaal ..........níet.       

 

Waar is die uitgestoken hand, die niet wacht op de hulpvraag maar ons weet te vinden  

Waar is die kracht die ons helpt om het zelf te doen, ons eigen script te schrijven   

 

Erbij te horen … vrienden te maken   

De bloemetjes buiten te zetten na lange onzekerheid ... 

 

Wanneer de hoop terug keert van weggeweest  

De schuld is afbetaald, de fiets gerepareerd  

Komen we te voorschijn, vouwen we  

Vliegtuigjes van betaalde rekeningen  

Laten we de pechvogel uit zijn kooitje  

Wantrouwen en wanhopen we niet langer  

Blijft niemand meer binnen zitten,  

Mag iedereen mee-eten.  

 

Van niet zijn naar wel zijn  

Van onzichtbaar naar zíchtbaar  

Van níét zijn naar wel ZíJN  

 

Sociaal werk! 

 
Nanneke Jager, Sociaal Werker van het jaar 2021, 26 mei 2021; tekst ism Liesbeth Völker.  


